
Door het onwereldse meesterwerk van “Een Cursus In Wonderen” hebben
we een training van de geest ontdekt die naar de heel werkelijk lichamelijke,
geestelijke en emotionele transformatie van onszelf leidt, en de erkenning dat
een ieder van ons een compleet deel is van de eeuwig scheppende bron van

alle werkelijkheid.

IEDEREEN IS UITGENODIGD…KOM GEWOON ZOALS JE BENT.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Nodigt je uit tot...
De Komst van een Groot Ontwaken

 Voor dit evenement komen leraren over de hele wereld samen  met
Miracle Teachers  Greta Jonker en Wim Haverkamp

Is het mogelijk om zo volledig van gedachten te veranderen
over jezelf en het Universum dat je lijkt te bewonen, dat je in
een kwantumogenblik het geheel van je ogenschijnlijke tijd/
ruimte locatie verandert? Het antwoord is Ja! Hoe? Door
middel van de training van de geest van Een Cursus In
Wonderen. Eindelijk een lang verwachte systematische manier
voor jou om een nieuw, sneller veranderend tijdscontinuüm
binnen te gaan dat overal om ons heen is. En in een
overeenkomstige omkering van en door de macht van je
gedachten een gloednieuw “hier en nu” kenbaar te maken. Een
ogenblikkelijke ervaring van de vreugde en het geluk van jouw
ontsnapping aan de gevangenschap van donker licht die de
locatie in tijd en ruimte is van deze wereld van angst en dood.

Nodigt je uit tot...
De Komst van een Groot Ontwaken

In Centrum ‘De Roos’
Januari 17 - 19 2003

PC Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam

Een Cursus in Wonderen

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

 ® Wonderen  worden gezien in het licht.
 ® Wonderen worden gezien in het licht,

             en licht en kracht zijn één.
                                                                       (Lessen 91-92)



Onthoud dat de tijd slechts een ogenblik duurde in jouw geest, zonder effect op de
eeuwigheid. En zo is alle tijd voorbij, en alles precies zoals het was voordat de weg
naar het niets werd gemaakt. Het nietige tikje tijd waarin de eerste vergissing werd
begaan, en alle andere in die ene, behelsde tevens de Correctie van die ene, en van
alle andere die in de eerste kwamen. En alle tijd is niets anders dan de waanzinnige
overtuiging dat wat voorbij is nog steeds hier en nu is.

De macht om te beslissen is aan ons.
Niemand kan verlies lijden tenzij het zijn eigen beslissing is. Niemand lijdt pijn
behalve als zijn keuze deze toestand voor hem verkiest. Niemand kan verdrietig
of bang zijn, of zichzelf ziek denken, als dit niet de resultaten zijn die hij wenst. En
niemand sterft zonder zijn eigen instemming. Niets gebeurt er wat niet jouw
wens vertegenwoordigt, en niets wordt achterwege gelaten wat jij kiest. Hier is
jouw wereld, compleet tot in elk detail. Hier is haar hele werkelijkheid voor jou.
En alleen hier is verlossing.
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® Het wonder vervangt een leerproces dat anders misschien duizenden
jaren in beslag zou hebben genomen. Het doet dit door de fundamentele
erkenning van de volmaakte gelijkheid van gever en ontvanger, waarop het
wonder rust.

® Wonderen gebeuren van
nature als uitingen van
liefde. Het echte wonder is
de Liefde die ze inspireert.
In die zin is alles wat uit
liefde voortkomt een
wonder.
® Wonderen zijn natuurlijke
tekenen van vergeving. Door
wonderen aanvaard je
God’s vergeving door die uit
te breiden aan anderen.
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Een Cursus In Wonderen
Een Cursus In Wonderen is de oplossing of heling van de schijnbaar
voorwaardelijke situatie tussen God en de mens, die er een is van

valse afgescheidenheid, en de manier waarop dat schijnbare
schisma is en was hersteld. Het enige doel van de cursus is
verlichting te brengen door de transformatie van jouw geest.

Een meesterwerk van geestestraining, is het Werkboek onberispelijk vervaardigd
om in het individu een catalisator te zijn voor een ervaring van denken die niet
gebonden is door de beperkingen van tijd, ruimte of menselijke organisatorische
beginselen. Door velen beschreven als een religieuze, is deze ervaring echter
niet verbonden met enige bijzondere godsdienst

“Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele
ervaring is niet alleen mogelijk maar noodzakelijk.”

Een blauwdruk voor werkelijke verandering

Tot nog toe hebben we geen blauwdruk gehad van een stapsgewijze procedure
van hoe de geest werkt, psychologisch en theologisch. Noch hebben wij een
practische psychologische toepassing gehad voor het implementeren van
werkelijke verandering in ons dagelijks leven. De in Een Cursus In Wonderen
onderwezen redelijkheid richt zich niet alleen op “wat” iemand denkt maar op
“hoe” iemand denkt. Hij is niet gebaseerd op een studie van de conceptuele
inhoud van de geest, maar op het loslaten van concepten naar een directe ervaring
van een nieuwe manier van zijn. De oefening van het loslaten van ELKE gedachte
ontwaakt ons tot de herinnering van Onszelf als Een, als een hele expressie van
de Enkelvoudige Bron van Werkelijkheid, Eeuwig-Scheppend Leven en Liefde,
die ons natuurlijke erfgoed is. “Deze gedachte wil ik niet. Ik kies in plaats daarvan
Ik ben niet een lichaam, ik ben vrij, want ik ben nog steeds zoals God mij schiep”
Een Cursus in Wonderen Dit is een historisch moment voor de wereld. Men kan
zich voorstellen welke de voordelen voor de mensheid zijn wanneer enig individu
de noodzakelijke hoop herkent die dit geschenk van Totaal Bewustzijn biedt. Het
is zeker: het herstel van de mens van zijn valse waarneming van angst, conflict
en pijn zal een geheel nieuwe horizon van zingeving versnellen en voortbrengen,
gebaseerd op de aangeboren gemeenschappelijkheid van het mensdom.



Voor Informatie
Marian Boddeke

Hoofdweg 53, 8486GC, Oldelamer.
Telefoon 0561 499570

  of  0623557062
email marian.boddeke@12move.nl

Vrijdag 17 Januari
t/m

Zondag 19 Januari

 Vrijdag   6.30 pm-   10.00pm
Zaterdag  9.00 am - 5.30pm
Zondag    9.00 am - 4.00pm

Iedereen is Welkom...
Een nominale dagelijkse bijdrage van

           € 20 wordt op prijs gesteld.

 De Komst van een Groot
Ontwaken

In het Centrum De Roos
PC Hooftstraat 183

1071 BW Amsterdam
Telefoon 020 6890081

De rol van onderwijzen en leren is in feite omgekeerd in het denken van
de wereld. De omkering is karakteristiek. Het lijkt alsof de leraar en de
leerling gescheiden zijn, waarbij de leraar eerder iets aan de leerling geeft
dan aan zichzelf. Voorts wordt het onderwijzen zelf als een speciale
activiteit beschouwd, waarmee men zich slechts een relatief klein gedeelte
van zijn tijd inlaat. De cursus legt er daarentegen de nadruk op dat te
onderwijzen leven is, zodat leraar en leerling dezelfde zijn. Hij benadrukt
tevens dat onderwijzen een doorlopend proces is: het gaat ieder moment van
de dag verder en zet zich bovendien voort in de gedachten tijdens de slaap.

Te onderwijzen is te demonstreren. Er zijn maar twee denksystemen, en
jij demonstreert voortdurend jouw geloof dat de ene danwel andere waar is.
Van jouw demonstratie leren anderen, en ook jij. De kwestie is niet óf je wilt
onderwijzen, want daarin is geen keus. Het doel van de cursus zou gezegd
kunnen worden is jou een middel verschaffen om te kiezen wat jij wilt
onderwijzen op grond van wat je wilt leren. Je kunt niet aan iemand anders
geven, maar alleen aan jezelf en dit leer je door te onderwijzen.

Van het handboek voor leraren

www.eencursusinwonderen.com

Het is eindelijk tijd voor ons om samen
een nieuw continuüm van tijd en ruimte te
realiseren die overal om ons heen gaande
is


