
Zapatistas

Voor mij was het de eerste keer dat ik in Mexico was, dus ook de eerste keer dat ik de autonome gebieden van de Zapatistas

bezocht. Natuurlijk heb ik veel gelezen over de geschiedenis, de politieke achtergrond en hun strijd sinds 1994.

Wat mij opviel was de enorme militarisering van het gebied rond de autonome gebieden. De veel beschreven lage

intensiteitsoorlogsvoering van de Mexicaanse staat tegen de Zapatistas is alom  zichtbaar. Overal zijn militaire terreinen,

roadsblocs die meteen opgeworpen kunnen worden en veel militairen. Sinds 1994 zijn veel nieuwe bases gebouwd en nu is een

derde van het Mexicaanse leger in Chiapas gestationeerd. In 2002 waren er 70.000 soldaten gelegerd in 266 bases in Chiapas en

waren en minstens 15 paramilitaire organisaties aanwezig, die EZLN sympatisanten bedreigden, ontvoerden, martelden en zelfs

vermoordden, vaak samen met het officiele leger of politie. De inheemse gemeenschappen lijden onder deze lage intensiteits

oorlogsvoering rond hun dorpen. De laatste jaren is dat alleen maar meer geworden. Helaas kon ik geen cijfers daarvan vinden.

Uit een verslag gemaakt naar aanleiding van een demonstratie op internationale vrouwendag in 2000 in Chiapas citeer ik: ‘De

militarisering en paramilitarisering van onze gemeenschappen is nu een van de grootste oorzaken van ellende, armoede, ziekte

en dood van veel inheemse mensen.  De militaire blokkades, de dagelijkse schofferingen, zowel ter land als in de lucht, en de

vervolging van ons door de slechte overheid, zijn een ernstige belemmering voor ons om ons dagelijks werk te kunnen

voltooien. Dat werk is de enige manier waarop wij als inheemse mensen kunnen overleven.’

De militarisering van Chiapas is voor de VN in 2002 aanleiding geweest een rapport uit te brengen en aanbevelingen te doen ter

demilitarisering. Uit dat rapport: ‘.. lange betrokkenheid bij het proberen een vreedzame oplossing te vinden voor de

burgeroorlog in Chiapas, Mexico. We verbinden ons eraan om een eind te proberen te maken aan de grove

mensenrechtenschendingen begaan door de Mexicaanse veiligheidsdiensten tegen de inheemse volken van die staat. De strijd

voor rechtvaardigheid en autonomie, geleid door de inheemse Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) is gevestigd in

honderden gemeenschappen die samen een groot deel van oost-Chiapas vormen. Terwijl zij zich concentreren op deze

gemeenschappen steunt de EZLN op vreedzame manier de strijd voor  inheemse autonomie door heel Mexico. Daarentegen is

het antwoord van de Mexicaanse overheid een militaire terreur en politieke misleiding. ‘

Twee van de aanbevelingen die de commissie deed waren: ten eerste de demilitarisering van Chiapas inclusief het einde maken

aan het officieel gedogen van paramilitaire groepen en ten tweede het weer op gang brengen van de onderhandelingen tussen de

Mexicaanse regering en de EZLN. Een heel uitgebreid verhaal over de militarisering van Chiapas en de steeds voortdurende

oorlogsvoering tegen de Zapatistas is te vinden op www.capise.org.mx/informes/english/dilema.pdf

Iets anders wat ik gelezen had van te voren en wat we ook merkten is dat mensen de Zapatistas verlaten. Mensen hebben het

gehad na 13 jaar. De verkiezingen van 2006 in Chiapas geven daarvan een schokkend voorbeeld. Mensen stemden weer op de

gevestigde partijen, die hen klandizie, of voedsel of schoon water beloofden en stemmen waren weer te koop. Als je hierbij de

gebruikelijke Mexicaanse verkiezingsfraude (in een noordelijk district in Chiapas zou de opkomst 96% zijn geweest) telt dan

kom je tot een beroerde overheid. De PRD (centrumlinks) gouverneur was lang politicus voor de PRI. 4)

In de caracoles was dit ook te merken. Vooral in La Realidad, wat vroeger gezien werd als de meest radicale caracole, zijn nu

mensen die geen Zapatistas meer zijn. Mensen die zich niet meer tot de Zapatistas vinden behoren vinden ook dat ze zich niet

hoeven te houden aan de regels die de Zapatistas stellen zoals niet bedelen en geen spullen proberen te verkopen aan gasten.

Een reactie hierop was dat wat vrouwen stenen gooiden naar kinderen, die ons lastig vielen...

Het is moeilijk om jaren een strijd gaande te kunnen houden, dat is te zien in de caracoles.

Een ander probleem is dat de gemeenschappen erg afhankelijk zijn van buitenlandse steun voor bijvoorbeeld de klinieken en

scholen. Onderwijs en gezondheidszorg is gratis in de autonome gebieden. Er is een grote kliniek in Oventic, die grotendeels

(of helemaal?) betaald is door groepen uit Italië. Op dit moment komt er minder steun en is er dus een gebrek aan medicijnen.

In La Realidad is het begin gemaakt voor de bouw van een kliniek, maar er kwam geen geld meer.

Voor deze kliniek zijn we nu in met Grassroots Projects bezig geld bij elkaar te krijgen.

Dit artikel zal in de volgende Buiten De Orde verschijnen

Grassroots Projects :

Platform voor directe solidariteit met Latijns-Amerika.

Grassroots Projects staat voor solidariteit zonder grenzen. In juli 2005 hebben enkele sociaal globalisten de organisatie opgezet

omdat ze van mening zijn dat het huidige 'ontwikkelingswerk' de ongelijkheid in de wereld geen halt toe roept. Het is juist

noodzakelijk om directe solidariteit te tonen met onderdrukte bevolkingsgroepen in de wereld. Dit in tegenstelling tot het heilig

verklaren van de vrije markt. Grassroots Projects richt zich vooral op Latijns-Amerika. We bieden oa hulp aan opstandige

indianen in El Peten, Guatemala en Chiapas, Mexico. We helpen mensen die ecologie en duurzaamheid boven de economie

stellen. De website bericht over de verschillende activiteiten van de vrijwilligers van Grassroots Projects. Informatie is te

verkrijgen via de buttons aan de linkerzijde.
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Vanuit de  caracole
La Realidad, een
Zapatistas sociaal,
politiek en cultureel
centrum in Chiapas,
Mexico, is gevraagd
of we geld willen
inzamelen voor de
bouw van een
gezondheidscentrum
in La Realidad.
Het is belangrijk
voor de Zapatistas
om ook wat betreft
gezondheidszorg
autonoom te zijn.
Geef daarom gul
geld vanavond of
stort het op
rekening 791425
van Grassroots
P r o j e c t s .

Ge Geld,
geld,  geld.
Geef gul...


