
 

 

maandag 24 september 2007                Lezing door Michiel van Hasselt               
 

“BA S I S I NKOMEN ,  G O ED  VOOR  D E  MÈNS ”  
 

Een fascinerend gegeven, dat vragen opwerpt als “Maakt een basisinkomen 

mensen lui?”, “Is een basisinkomen betaalbaar?” en “Kan Nederland een 

basisinkomen invoeren als Europa niet meedoet?”. 

 
Michiel van Hasselt, voorzitter van de 

Vereniging Basisinkomen, zal de contouren 

schilderen van een wereld, die de grenzen van 

ons voorstellingsvermogen oprekt.   

Een wereld, waarin de rol van het geld en de 

betekenis van arbeid een onverwachte wending 

nemen.  

 

Na de pauze is er ruimte voor –liefst kritische, 

maar ook informatieve- vragen aan de spreker 

en hij zal ons tenslotte ook een actieperspectief 

bieden. 

 
Als tegemoetkoming in de kosten van de avond –inclusief maaltijd- vragen we € 7,50 per 

persoon (€ 2,50 zonder maaltijd). Zou deze prijs een beletsel zijn om te komen, kom dan 

toch en geef wat je kwijt kunt.  

 

De avond wordt gehouden in De Paardenberg (Julianakerk), Schalk Burgerstraat 219 in 
Den Haag, bereikbaar met tram 6 (richting Den Haag vanaf Centraal Station) en 11 

(richting Scheveningen vanaf Hollands Spoor), uitstappen 

Hobbemaplein (voor looproute zie kaartje). 

 

 

Geef je uiterlijk vrijdag 21 september op voor deze 

avond (lezing en/of maaltijd), dan kunnen we rekening 

houden met je komst (stoelen, koffie, eten) via 

haagsepook@xs4all.nl.  

 

 

Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger 

verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen.  
Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een 
hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid. 

Bijzonder aan de activiteiten van de Haagse Pook is de mogelijkheid om vooraf 

samen een eenvoudige vegetarische maaltijd te gebruiken. Vanaf 18.00 uur kun je 

binnenkomen, om 19.00 uur wordt de maaltijd geserveerd en tegen achten krijgt 
de spreker het woord. Om tien uur sluiten we af. 

Haagse Pook  wil laten zien waar in de wereld (dit land, deze stad) zich concentraties van 

macht en geld bevinden, wat de dynamiek daarvan is en ook de alternatieven tonen: andere 

vormen van samenleven, van geld en macht verdelen.  
Niet omdat “iemand het moet doen”, maar omdat het plezier geeft om gebruik te maken van 

het recht op informatie, creativiteit en verzet. Geen politieke partij, geen NGO, maar een groep 
Hagenaars die zichzelf een vraag stellen en dan die vraag aan een ander stellen. 


