
Den Haag, 
een Illusie 
rijker!
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De Illusie is Den Haags oudste broedplaats. 

In 1990 besloot een groep kunstenaars 
zich te organiseren als vereniging de Illusie. 
Sindsdien wordt het prachtige gebouw op 
de hoek Schouwburgstraat/Casuariestraat, 
door creatieve mensen bewoond en werken 
er kunstenaars samen. Er vinden interdis-
ciplinaire ontmoetingen plaats, er wordt 
experimentele muziek gemaakt en een 
groot aantal (underground) bands hebben 
er een podium. Exposities en performances 
worden aan een trouw publiek getoond. 

De Illusie is hét schoolvoorbeeld van een 
culturele broedplaats.

Een plek die de gemeente zegt te willen 
beschermen, als je naar de Nota broed-
plaatsen van diezelfde gemeente kijkt. 
De gemeente die initiatief zegt te belonen,
die graag Culturele Hoofdstad wil worden.

Toch, als het aan de Gemeente Den Haag, 
de Universiteit Leiden en Domeinen ligt, 
gaat de Illusie voorgoed verdwijnen. 

Deze drie partijen zijn onderling 
overeengekomen dat de Universiteit Leiden, 
met behulp van een miljoenensubsidie van 
de gemeente, het pand onderhands van 
Domeinen kan kopen.

Den Haag,
geen Illusie armer!

Spreek je uit tegen de plannen 
en pleit voor een buitengewoon 
goed broedplaatsenbeleid! 
ga naar www.illusie.org

Het 19e eeuwse gebouw 
wordt rigoreus gesloopt en 
verbouwd om er vervolgens de 
Haagse campus te vestigen.
Zelfs de esdoorn, die al jaren 
weerbarstig door het hek aan 
de Schouwburgstraat groeit, 
wordt in een keurslijf van 
‘lei-boom’ geperst.

Van de illusionisten, casuaristen, 
bewoners, muzikanten, 
kunstenaars, het concert-publiek 
en expositie bezoekers wordt 
verwacht dat ze vertrekken!

Zonder zicht op vervanging van werk- 
en woonplekken, om maar niet te spre-
ken van het verlies 
voor de Haagse 
muziek-scene.

Hier moet toch sprake zijn van een 
vergissing?

Den Haag, laat zien wat 
je waard bent en gun de 
Illusie een toekomst!


